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250 kuruş 


Kitlelerin öğretmeni 
S 
N 


AP FAİK TÜRÜN'Ü, 
TSİP DE TURABİ'Yİ 
PİYASAYA SÜRÜYOR 


TSİP revizyonistleri, İzmir, Çiğli'de Tüm Tor-İş Sendikasıyla beraber düzenledikleri «İşçi Gecesi»nde 12 Mart hain lerinden Turabi'yi devrimci saz şairi olarak piyasaya çıkarmışlardır. 

Gecede devrimciler, Tura- 
.bi'ye türkü söyletilmesine kar 


şı çıktılar. Devrimcilere saldı- 


ran TSİPliler, hararetle bu 
12 Mart hainini savundular. 
Revizyonistler böylece hainlerle. işbirliği. ettiklerini gösterdiler. 

Turabi Sıkıyönetim Mahke melerinde halka ihanet etmiş bir haindir. o Adalet Partisi nasıl 12 Mart işkencecişi Faik Türün'ü halkın karşısına çıkarıyorsa, TSİP revizyonistle ri de 12 Mart hainlerinden 
Turan Yılmaz'ı (Turabi) hal kın karşısına halk ozanı olarak çıkarıyor. 

Çiğli'den bir okuyucu 


» ECEVİT'E 
AÇIK MEKTUP 


Sayın Ecevit, son zamanlardaki gezilerinizde devrimci gençliğin «Halklara Özgür lük» sloganıyla karşılaştınız. 
Bu devrimci sloganlara tepki göstermekle, solculuk iddia- 


sında bulunan bir lidere yakışmayacak bir tavır göstermiş oldunuz. 


NAFTALI SERDİ 

e Sahibi- 4 
İLKER SÜMERKAN 

è Sorumlu Yazı İşleri Mu. 
FİKRET ULUSOYDAN 

è Yönetim Yeri: 
Çatalçeşme Sok. 48/11 
Cağaloğlu - İstanbul 

e Yazışma ve Abone Ad. 
P.K. 1112, Sirkeci - İst. 

è Baskı: ARZUM Tic. 

MATBAACILIK 

o Abone şartları: 
Yurtiçi Yıllık 125, 
Altı aylık 65 TL. 
Avrupa (Uçak), 
Yıllık 200, j 
Altı aylık 109 TL. 

e İlân şartları: 
Santimi 39 TE. 
Yayın İlân 
Çerçevesi 100 TL. 

e İstanbul Dağıtımı 
Fuat BÜTE 

Li Türkiye/dağıtımı 
HÜRRİYET D 


«Halklara Özgürlük» sloganını atan devrimcilere sosyal faşist demeniz, hangi görüşe uymaktadır. Keza bu gençleri polise teslim etmeniz halkçı geçinen bir lidere yakişâacak bir tutum mudur? Bütün bunlar gösteriyor ki tutumunuz gerek «Demokratik Sol» gerekse «Sosyal Demokrasi» ilkelerine bile aykırıdır. 

Türkiye'de yalnız bir halk olmadığı gerçeğine rağmen, var olan bir şeye yok demek çağdaş ve hür düşünceye sığmaz. Var olan bir şeye yok demekle de, o mesele hal ledilemez. Bunun halledilmesi bilimsel kavram ve uygulamalarla mümkündür. Bütün halklar kardeş olduğuna göre ve bu kardeşlik de karşılıklı haklara saygı duyma- ya dayandığına göre sizin bu slogandan ürkmeniz anlamsızdır. 

Daha evvelden sağ tehlike- den bahsediyordunuz. Fakat son zamanlardaki tutum ve konuşmalarınızda «Sağda teh like yoktur, aşırı soldan teh like gelebilir» demektesiniz. 
Anlaşılan siz de MC ağzıyla konuşuyorsunuz. Zira Demirel «Ecevit şimdiye dek solu telin etmemiştir» dedikten sonra siz de Demirel'e uyarak sola karşı cephe oluşturmaktasınız. 

Bir Grup Diyarbakırlı 
Devrimci 


KAHROLSUN 
İŞKENCECİLER! 


Ben Malatya ilinden kopup, ekmek kavgası için İstanbul'a gelmiş olan bir halk çocuğuyum. İstanbul'da bir konfeksiyon fabrikasında ça- 
1şmaktaydım. Burada köle gibi oçalıştırıldığımız halde hiç bir hakkımızı alamıyorduk. Sigortamız bile yoktu. 
Çalışma saatleri sabah 7 ile akşam 8 arasında idi. Patron en ufak bir şeyde en ağır küfürlerle hakaret ediyordu. 

Ben «Halkın Sesi»ni devam h olarak okuyordum. Kendi paramla da bir kaç tane alıp arkadaşlarıma dağıtıyordum. 
Bir gün, öğle paydosunda ar kadaşlarla haklarımızı alama dığımızdan bahsediyorduk. 
Ben haklarımızı almak için birleşip Oo mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Kapının arkasında bizi dinleyen patron ortaya çıktı ve beni işten attığını söyledi. Ay sonu olduğu için paramı istedim vermedi. Ben durumu Yeşi! 


olmadan önce, öğrencisi olun 


direk karakoluna 
Üç polisle birlikte iş yerine döndük. Patron daha önceden polisleri tanıyormuş. Be nim arkadaşlara verdiğim kitapları polislere verdi ve işçi leri kışkırttığımı söyledi. Bu nun üzerine polisler bana vur maya başladılar. Daha sonra bayılmışım. Sonra, kendimi Sağmalcılar cezaevinde buldum. Orada yüz gün kaldım. 
Bu süre içinde dergimizi oku yamadım, sizin bana cevap olarak gönderdiğiniz mektu- ba cevap veremedim. Özür dilerim, kahrolsun kanunsuz luklar ve işkence. Yaşasın eli nasırlı halk. 

İstanbul'dan bir işçi 


anlattım 


PATRONLARA VE 
EMPERYALİSTLERE 
BOYUN 
EĞMEMELİYİZ 


Bizler İskenderun Demir 
Çelik'te çalışan işçileriz. Ne Amerika'yı ne de Rusya'yı efendi olarak istemiyoruz. 
“Yurdumuzun bağımsızlığını istediğimiz için «Bağımsızlık Yürüyüşüne katıldık ye bu yüzden işten atıldık, İşten atılmamızın gerekçesi olarak, izinsiz üç gün üst üste işe gelmememiz gösterildi, Oysa daha önce bize izin vermişlerdi. Ama bunu ispat edecek bir belgemiz yoktu. Kanunları yapanlar onlar olduğu için hiç bir hak iddia etmemize imkan yoktur. Hafta sonu tatili yapmayız, günde on saat çalıştığımız halde fazla mesai ücreti ödenmez. 
Bu iş yerinde 13 ay çalıştığım halde hiç bir hakkımı alama 
dım. İşten atıldıktan sonra 8 


OKUYUCULARIMIZA 


ABONE KAMPANYASI 


26. sayının erken çıkması nedeni ile:ara verdiğimiz bağış - abone kampanyasını açıklamaya devam ediyorur, 
25. sayıdan beri 23 yeni abone kaydettik. Bu 23 aboneden 10'unun abone bedeli olarak bize 650.— lira ulaştı. 
13'ünün parası henüz elimize geçmedi. Ayrıca parası elimize geçmeyen önceki 23 aboneden 2'sinin parası elimize geçti. Böylece şimdiye kadar dergimize 101 abone bedeli olarak 8450.45 lira gelmiş oldu. 


BAĞIŞ KAMPANYASI 


Dergimize bağış için yaptığımız çağrıya karşılık geçen iki hafta içinde 849,50 lira Almanya, 70 lira Elazığ, 
716 lira Diyarbakır olmak üzere toplam 1629,50 lira bağı; 
gönderilmiştir. Böylece kampanyanın başından beri toplanan bağış miktarı 5554,50 liraya ulaşmıştır. 


gün üst üste şantiyeye gidi» 
iş başı yapmak istediğimi söyledim. Sonunda razı oldular, fakat istedikleri zaman beni atabileceklerini önceden kabul etmemi söylediler, Ta- bi bu durumu kabul etmedim. Ama sonra verdikleri kağıdı çaresizlik içinde olduğum için imzaladım. Daha sonra bana kağıdı imzalamamam gerektiğini söyleyen arkadaşlarımın haklı olduğunu anladım. Ne pahasına olursa olsun patronlara boyun eğmemeliyiz. Çünkü biz hakli bir davanın mücadelesini ver riyoruz. 

İskenderun'dan bir iş 


MC HÜKÜMETİ 
YURTSEVER 
ÖĞRETMENLER 
ÜZERİNDEKİ BASKIYI 
ARTIRIYOR 


Fabrikada işçilere, tarlada köylülere, okullarda yurtsever öğrencilere, öğretmenlere karşı MC hükümeti gittikçe daha fazla saldırmaktadır. 

Milliyetçi Cephe ve onların Artvin'deki temsilcileri olan Vali ve ona yakın Milli Eğitim görevlileri şehrin en lüks otelinde bir öğretmenler toplantısı düzenlediler, Toplantıda yurtsever öğretmenleri tehdit ederek halkla ilişki kurmamalarını istediler, Açık ça iktidar biziz, eğer bize karşı gelirseniz ayağınızı kaydırınız, aç sefil olursunuz dediler. Ama yurtsever öğret-' menler, emekçi o halkımızın yanında mücadele etmeye kesinlikle kararlıdırlar. 
Hopa'dan bir gurup öğretmen 


«SU, YOL, İLAÇ, 
DOKTOR İSTİYORUZ» 


Pazarcık köylerinden en başta Tilkiler olmak üzere, Harmancık ve Kizirli köyleri büyük bir sefalet içindedir. 
Tilkiler köyü 39 parçaya bölünmüştür. Su yoktur. Kayaları dinamitle oyup derinleştirmişler. Bu çukurda kışın biriken suları yazın içmektedirler. Suda her çeşit mahluk bulunmaktadır. Yol yoktur. Pek çok hasta tedavisizlikten ölmektedir. Ana yol köye elli kilometredir 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ECEVİT NE 
YAPACAK? 


1973 seçimlerinde CHP, 
işçinin, köylünün, dar gslirli memurun yanında clduğunu söylüyor, faşist 
12 Mart döneminde haksız 
yere tutuklanan, işkence gören yürtseverlerin durumlarını sert bir şekilde eleştiriyordu. 

Kurduğu koalisyon hükü metinde ise, CHP'nin verdikleri ya da vermeye çalıştıkları yeterli midir? Esas düşünülmesi gereken budur. İskenderun Demir 
Çelik'de dövülüp işten atı lanları unutacak mıyız? 


Ülker fabrikasında işçilerın üzerine yürüyen panzerleri hatırlamayacak miyız? İzmit - İstanbul ara- 


sında polisle yoksul gecekondu halkının nasıl çatıştığını, acaba istesek de unutabilir miyiz? Ayrıca 12, 
Mart döneminin meşhur cellatlarının elini kolunu sallayarak dolaşmalarına gz yumulmasına ne diva ceğiz? 

Ecevit'in bu tutumların- dan sonra CHP'ye fabrika törler, toprak ağaları, tefeciler girdiler. Son günler de CHP'nin Genel Başkanı 
«Bana oy verin, tüm faşistlerden hesap sorgyım» 
diyor. Daha önce de, şimdi cezalandıracağını söylediği faşistleri biliyordu, ama «eskiyi kapatalım» de di. Şimdi ilerde gene aynı sözü söylemesin, Bir CHP' 
li olarak uyarıyorum. 

Zonguldaklı bir CHP'li 


Üç köy ovaya, dağa dağılmış ve her türlü hizmetten yoksundur. Köyler bir araya toplanamaz mı? Bir sağlık ocağı, okul ve yol istiyoruz. 

Bir tarafta hükümet bir tarafta toprak ağaları, köylünün sırtından geçinirse, ne hayır beklenir artık. 

İşçiler ve köylüler birleşelim. Şerefli bağımsızlık bayrağını yükseltelim. 

İ. Avcı 


LİCE HALKINA 
YAPILAN YARDIMLAR 
ÇIKARCILARIN ELİNE 
GEÇİYOR 


Yurdumuzun Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelen deprem felaketi, başta Lice olmak üzere bir çok köy ve kazada ağır can ve mal kaybına sebep olmuştur. Emekçi halkımızın başına gelen bu felaketten faşist iktidarlar sorumludur. Her gün gittiği yerlerde bol vaatlerde bulunup halktan oy isteyenler böl gedeki halkla hiç bir şekilde ilgilenmiyorlar. 

Soruyoruz, Kıbrıs'ı işgal etmek için milyonlarca lira har cayanlar, emekçi halkın hayatını garantiye alacak tedbirleri niye yerine getirmezler, çok görürler? 

Frankfurt'tan 
Bir Grup Devrimci 


eğ sil 
TS AA |.) özi iz 


k 


HALKIN SESİ! 


KÖLELEŞTİRİCİ ABD ŞEMSİYESİ VE SOSYAL-EMPERYALİZMİN 
SALDIRI TEHLİKESİ 


ABD, Türkiye'ye karşı aldığı silah ambargosu kararını sınırlı ve şartlı olarak kaldirdi. Bedeli ödenmiş olan silah ve malzeme- nin teslimi için, ABD Başkanının Türkiye'nin haşhaş konusundaki tedbirleri hakkında «olumlu» bir kanıya varması da şart koşuluyor. 


ABD emperyalistleri, silah satmak karşılığında Türkiye'nin haşhaş konusundaki tedbirlerini denetlemek hakkını kendilerinde görmektedirler. 30 yıldan beri ABD'nin emperyalist tahakkümüne boyun eğen siyaset, Vaşington'da, Şu veya bu konuda Türkiye'yi denetleme haklarının olduğu yolunda bir kanının yerleşmesine yol açmıştır. Türkiye, haşhaş konusunda veya başka bir konuda ABD emperyalistlerine hesap vermeyi reddetmelidir. 
Ancak biz burada başka bir mesele üzerinde durmak istiyoruz. 


ABD'nin silah ambargosunun kalkması şartlı ve sınırlı olmasa da, Türkiye'nin hiç bir önemli meselesini çözmez. Çünkü Türkiye'- nin meselesi, silah bakımından iki süper devletten birine bağımlı kalmak değil, iki süper devlete karşı bağımsızlığını korumak için silahlanmaktır. Bu mesele, özellikle yaşadığımız şartlarda, iki süper devletin dünyanın tek efendisi olmak amacıyla yeni bir dünya savaşına hazırlandığı bir dönemde, büyük önem taşımaktadır. İki süper devletin saldırı, denetim ve baskı tehdidi altında olan bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye de, savaşa hazırlıklı olmak durumundadır. 


Türkiye'nin kaçınılmaz olarak çıkacak bir emperyalist savaşa hazır olması ne demektir? Birincisi, Türkiye savaşın ve saldırının kaynağı olan her iki süper devletin de- 


. netim ve tahakkümünden kurtulmak, bağır- 


sızlığını kazanmak ve korumak için gerekli bütün kararları hızla almak durumundadır. 
ABD emperyalizminin yurdumuz üzerindeki tahakkümüne her alanda son verilmelidir. 
Diğer yandan Türkiye, yayılma hırsı daha yüksek olan ve daha büyük bir sal- 


dırı tehlikesi ifade eden Rus sosyal - emperyalistlerine karşı hazır olmalıdır. 
Türkiye'nin Rus sosyal - emperyalistleri- 


nin saldırısına karşı diğer süper devletin söz- de «koruyucu» 


şemsiyesine ihtiyacı yoktur. 


mi İL ime se Mİİ ani e GİR MS ek 


ABD emperyalistlerinin denetiminden kurtulmak, yurdumuzu üçüncü dünya ülkeleriyle daha sıkı bir şekilde birleştirmek ve özellikle 

Rus sosyal - emperyalistlerinden gelecek saldırıya karşı hazır olmak, Türkiye'nin bugünkü milli savunma siyasetinin temelleri olmalıdır. 


Tam tersine bu şemsiye, köleleştiricidir ve Türkiye'yi sosyal - emperyalizmin saldırı tehdidi karşısında daha da güçsüz kılmaktadır. 
Çünkü bir ülkenin milli savunması, iki süper devletten birine bağımlı olduğu sürece, güvence altında değildir. Silah ve askeri yön- den ABD'ye muhtaç ve onun denetimi altında olan bir Türkiye, yurdumuzun sosyal - emperyalistlere karşı savunulmasında başarılı olamaz ve Şu veya bu derecede ABD emperyalistlerinin ihtiyaçlarına bağımlı kalır. Ayrıca, Türkiye'nin emperyalist bir savaşa karşı, komşusu bulunan kendisi gibi küçük ve orta ülkelerle sıkıca birleşmesi, her iki süper devlete karşı da kararlı bir tavır almasına bağlıdır. Yunan düşmanlığı ve ırkçı - militarist fikirlerle eğitilen bir ordu, iki süper devletten birine jandarmalık etmeye yatkındır. Bu sebeple de süper devletlerden gelen tehditlere karşı zayıf ve teslimiyetçidir. 


ABD emperyalistlerinin o denetiminden kurtulmak, yurdumuzu üçüncü dünya ülkeleriyle daha sıkı bir şekilde birleştirmek ve özellikle Rus sosyal - emperyalistlerinden gelecek saldırıya karşı hazır olmak, Türkiye'nin bugünkü mılli savunma siyasetinin temeileri olmalıdır. 


İki süper devletin dünya halklarını ve diğer ülkeleri silahsızlandırma planlarına karşıyiz. Bugün her iki süper devlet de çılgınca 


silahlanmaktadır ve bunlar dışındaki dünya ülkelerinin silah durumu, karşılaştırıldmayacak kadar zayıftır. Bu durum, iki süper devletin bütün dünya ülkeleri üzerindeki denetim ve tehdidini daha da ağırlaştırmaktadır. 
Bugün silahsızlanması gerekenler, iki süper devlettir. Diğer dünya ülkelerinin ise, süper devletlerin saldırı ve tehditlerine karşı, bağımsızlıklarını korumak için silahlanmaya ihtiyaçları vardır. 

Türkiye'nin de iki süper devlete karşı silahlanmaya ihtiyacı vardır. Bugün, Türkiye'- yi Yunanistan'a karşı silahlandırmayı esas alanlar, halkımıza ve milli bağımsızlığa karşı büyük bir ihanet içindedir. Türkiye'nin ne Yunanistan'la ne de diğer küçük ülkelerle silah zoruyla çözeceği bir meselesi yoktur. Tam tersine Türkiye, yaklaşan bir dünya savaşı karşısında bu ülkelerin dostluğuna ve silah arkadaşlığına muhtaçtır. 

Diğer yandan «silahsızlanma» çığlıkları atarak, Türkiye'yi sosyal - emperyalistlerin kolayca yutacağı bir lokma haline getirmek isteyen görüşleri yayan merkez ise, yeni Rus çarlarının yurdumuzdaki beşinci kolundan başkası değildir. 

Bu sebeple biz, iki süper devlete karşı Türkiye'nin dünya birleşik cephesinde yer a!lmasını, özellikle Yunanistan ile dostluğu ve Türkiye'nin iki süper devlete karşı bağımsızlığını korumak için silahlanmasını savunuyoruz. 

Türkiye'nin silahlanma ve askeri bakım- dan ABD denetiminden kurtulması, bağımsız bir milli savunmanın gerçekleşmesi yönün- deki her ileri adımı, en küçük tedbiri dahi olumlu karşılayacak ve destekliyeceğiz. 

Türkiye'nin iki süper devlete ve bugün daha saldırgan karakterdeki sosyal - emperyalistlere karşı yurdumuzu savunmak için adiacağı her tedbiri destekliyeceğiz. 

ABD «şemsiyesi» köleleştiricidir! 

Dünya savaşına, özellikle Rus sosyal - emperyalistlerinin saldırı tehdidine karşı Türkiye hazırlıklı olmalıdır! 

Yaşasın iki süper devlete ve emperyalist savaşa karşı birleşik dünya cephesi! 

Ne Amerikan ne Rus çizmesi! 

Yaşasın emperyalist saldırıya direnecek bağımsız Türkiye!.. 


HALKIN SESİ 
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İstanbul'da Birlik Partisi nden e ki ve halk,sesini yükseltti: 


“NE AMERİKA NE RUSYA” 


Türkiye Birlik Partisi'nin İstanbul seçim mitingi, 8 Ekim günü Taksim meydanında yapıldı. Mitingden evvel çağrılar yayınlayan TBP örgütlerinden Kartal ilçesi, yayınladığı bildiride şöyle diyordu: 


«Faşistler ve sosyal faşistler yurdumuzun gerçekten bağımsızlığını (o istemiyorlar. Bunlar Türkiye'nin iki süper devletten birinin kucağına oturmasını istiyorlar. Buna karşı acaba CHP ne yapmak istiyor? CHP'de tutucu ve çıkarcı kadrosuyla uzlaşıcı bir tavır alıyor ciddi kararlı bir mücadele vermiyor... 
Amerikan sermayesinin koruyucu gücü olan NATO'ya dahi ha- 


Ankaralı Bir Devrimci 
Anlatıyor : 


Oveçler'e faşistler giremez 


27 Eylül 1975 günü, bazı 
gazetelerde, © “ Öveçler'deki Kaygusuzlar Kıraathanesinde yapılan Adalet Partisi toplantısının basıldığı haberini okuduk: Haber AP basın bülteninden başka bir kaynağa dayanmıyordu. Olayın gerçek yüzü nedir? 

'AP'liler. toplantıda yine «sosyal refah» edebiyatı yapmışlardı. Mutlu Menderes, kahvede oturan  Öveçlilere soruyordu: «Türkiye komüist Isun mu, olmasın mı?» 

Soru birkaç kez soruldu, ama 

cevap alınamadı. Bu arada, 

Mutlu Menderes küfretmeye. 

başladı, devrimcileri «ahlâk - 

sızlıkla» suçladı. O anda, bütün semtin elektrikleri kesil- 

'di. Parayla tutulmuş birkaç 

faşist «komünistlere ölüm» 

diye bağırmaya başladılar. 

Çevrede ve çevredeki kahvelerde oturan devrimci gençler buna cevap verdiler. 
Gece saat 11.00'de, Öveç- . 
ler semtinde: 150 « 200 kişi 

«Kahrolsun Faşistler» ve «Bağımsız Türkiye» diye bağır- 
_ maya başladı. Korkuya kapılan AP'liler toplanan halkin üzerine son hızla otomobillerini sürdüler. Taşlanan, ca- 

mi kırılan ve kaportası eğriien Opel marka bir otomobil- 

den halka iki el ateş ettiler ve çekip gitmek zorunda kalditar. Ertesi günü polis semfe geldi. Yaşları 16'yı geçmeyen birkaç arkadaşı ve Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerini- gözaltına aldı. 

Öveçler yolunun iki tarafinda şu sloganlar yazılıdır: 

«Faşistler Giremez», #Kahrolsun Faşizm.» | 


yır diyemeyen CHP, Türkiye'yi Ortak Pazar batağına sokmak için bütün imkânlarını kullanmıştır...» 

«Daha dün halkın oylarıyla seçilen CHP belediye başkanlari İstanbul Küçükköy'de, Maltepe'de, Narlıdere'de hâlkın tepesine gecekonduları yıkarak, hamile kadınları ve beşikteki üç aylık çocukları enkaz o altında koyarken içleri dahi sızlamamıştır.» 


Çarşamba günü saat 15.00'de başlayan mitinge TBP ilçe merkezleri, gençlik kolları, devrimci kuruluşlar ve halk, çeşitli kollardan yürüyerek ve «Ne Amerika Ne Rusya» sloganını haykırarak katıldılar. Miting alanı, üzerinde «Ne Amerika Ne Rusya; Bağımsız Türkiye», «Ne NATO Ne Varşova; Bloksüz Türkiye», «İki Süper Devlet Yıkılacak Elbet», «Emeğin Hakkını Emekçiler Savunura, <«Zindanlar Boşalsın», «Herkese İş-Köylüye Toprak», «Faşist Katillerden Hesap Sorulsun», «Cellat Türün» yazan bez pankartlarla donatılmıştı. Miting alznında toplanan on beş bin kisi yağmura rağmen dağılmayarak devrimci sloganları bağırmaya devam ettiler. Mitingde 12 Mart döneminde İstanbul'da işkence görmüş olan bir devrimci, Çiğdem Kömürcüoğlu konuştu ve söyle dedi: 

«Halkın vicdanı  işkencecileri çoktan mahküm etti ama onlardan hesap soran olmadı. Zalimlere ses çıkarmamak yeni zulümleri davet etmektir.» 

«Bugün de yurdun dört bir yanında Amerika ve Rusya'ya karşı ülkemizin bağımsızlığı için mücadele edenlere saldırıyorlar. Devrimciler, İzmir'de, Ankara'da, Çukurova'da zindanlara stiliyor, kurşunlanıyor ve işkence görüyorlar. Bağımsızlığımız için mücadele veren devrimcilere yapılan saldırılara göz yummayalım. Halka kan kusturan işkencecilerden hesap soralhm!» 


Daha sonra konuşan Timisi, «Nasıl ki Sivas'ta bir Pir Sultan Abdal çıkıp o günün Osmanlısına, halkı ezen Osmanlısına karşı Anadolu'nun ezilen emekçi köylülerinin bayrağını açmış- 


, sa, bugün de Türkiye'nin emek- 


şi kitleleri Türkiye'yi emperyalizme bağımlı kılanlara, halkı ezen ve sömürenlere, gençliği kurşunlatanlara karşı savaş açmalıdır» demiştir. Tam bağımsız Türkiye'de emekçilerin iktidarının kurulmasından yana olduğunu söyleyen Timisi, «Bütün emperyalistlere, her türlü emperyalizme karşıyız» demiştir. 
Timisi, Türün gibi faşistlerden hesap sorulması gerektiğini belirterek, «Bugünün iktidarları Türün'den hesap sormasalar bile, günün birinde emekçi halkımız onlardan mutlak hesap soracaktır» diye konuşmuştur. 


Mitingden sonra halk «Ne 
Amerika Ne Rusya» sloganını a doğru yürümüş, severi katleden TRT binasının önünde TRT yönstimi protesto edilmiştir. Halk, 


tarak Şişli'ye 


indiğinde 


TÜRÜN DÖNEMİNDE İŞKENCE GÖ- 

REN YURTSEVERLER, HALKIMIZI, İŞ- 

KENCECİLERDEN HESAP SORMAYA ÇAĞIRDI 


12 Mart'tan sonra Faik Türün'ün Sıkıyönetim komutanlığını yaptığı İstanbul'da MİT, Kontr-gerilla ve siyasi polis işkencehanelerinde işkence gören yurtseverler, TMGT'de düzenledikleri basın toplantısın- da, işkence ve zulme karşı olanları, faşizme karşı olanları, işkence ve zulmün son bulmasınrı-isteyenleri, işkencecilerden hesap sorulması için ellerinden geleni yap- maya çağırmışlardır. 

Aynı dönemde işkence gören yüzlerce yurtsever adına konuşan Ahmet Türkistanlı, Çiğdem Kömürcüoğlu, Kamil Erdem, Metin Eşrefoğlu, Nuri Çolakoğlu ve Yalçın Öztürk, işkence ve zulüm düzeninin ayak- ta olduğunu, işkencecilerin hâlâ işbaşında olduğunu açıklamışlar, bunların en başın- da gelenlerden Faik Türün'ün İstanbul adayı olarak halkın karşısına çıkmasının 12 
Mart döneminin devam ettiğini ispatladığını söylemişlerdir. 


ALİ ELVERDİ, 
MECLİSE GİREREK 
KENDİSİNİ KURTARACAĞINI SANMASIN! 


Bursa'da 10 kuruluş, Yüksek Öğrenim Kültür Derneği, Çağdaş - Metal-İş, Çağdaş Maden-İş, Halkçı Devrimci Gençlik Derneği, İznik Yüksek Öğrenim Kültür Derneği, Halkevi Şubesi, Yenişehir Gençlik ve Kültür Derneği, Tüm-As, Sağlık Memurları Derneği ve Mem-Der (Memurlar Derneği) bir açıklama yayınlayarak AP adayı Ali Elverdi'den 12 Mart'ta yaptığı zulmün hesabının sorulmasını istemişlerdir. Açıklamada şunlar belirtilmektedir * 

«Ali Elverdi, 12 Mart'tan sonra Ankara 
1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesinde 18 yurtseveri idama mahküm eden, yüze yakın devrimciyi ağır hapis cezalarına çarptıran ve halkımıza zulmeden bir kişidir. 


İspanya Hava Yollari Termineli'- nin önünden geçerken, 5 yurt- 


rejimini kinamıştır. Şişli'ye ge- 
«İki süper devlete, 


HALK İŞKENCECİLERİ HER YERDE MAHKUM EDİYOR 


Birlik Partisi mitinginde yurtseverler ve halk sesini yükseltti iğ , «Ne Amerika Ne Rusya» (Üstte) Çiğdem Kömürcüoğlu işken-VA 5 ce ve zulmin hesabının sorulmasını istedi. (Yanda) 


Faşist Franko 


rek yürüyüşe son verilmiştir 


«Onun yeri Millet Meclisi değil, mahkeme- deki sanık sandalyesidir. Ali Elverdi ve Faik Türün gibilerinden halkımız mutlaka hesap soracaktır. Onlar Meclise girerek kendilerini kurtaracaklarını sanmasınlar.» 


DEVRİMCİLER İSTANBUL'DA 
FAİK TÜRÜN'ÜN 
RESMİNİ YAKTILAR 


4 Ekim Cumartesi sabahı, devrimci gençler, 
Laleli'deki AP Eminönü ilçesinin üç katlı binasında asılı bulunan Faik Türün'ün büyük bez 
resmini ateşe verdiler. Bina önüne toplanan 300 
kadar devrimci, çevrede toplanan kalabalık halk kitlesinin tezahüratı arasında şu andı içtiler: 

«Emperyalizme, sosyal - emperyalizme ve faşizme karşı, yılmadan ve uzlaşmadan mücadele edeceğiz.» 

Gösteri, iki süper devlet ve işbirlikçilerini hedef alan sloganların atılmasından sonra sona ermiştir. 


HALK, 
İŞKENCECİ TÜRÜN'Ü 
ALİBEYKÖY'DE KONUŞTURMADI 


5 Ekim Pazar günü Alibeyköy Karadolap 
halkı kendisinden oy istemeye gelen faşist Türünü «Cellat», «Katil» sesleriyle karşılayarak, konuşturmadı. AP taraftarlarıyla taşlı sopalı başlayan kavga yarım saat sürdü, AP bayrakları ve Türün'ün resmi yırtıldı. Faşistler, sokak içlerine kadar kovalândı ve yakalanan elebaşları dövüldü. AP toplantısına katılıp konuşma yapan Saadettin Bilgiç ve Vefa Poyraz'ı getiren arabalar başta olmak üzere 10 kadar araba halk tarafından taşlandı. Toplantının yap'ldığı kahvenin camları kırıldı. Türün'ü protesto edenler «Katil Türün, Bağımsız Türkiye, Ne Amerika, ne Rusya» sloganlarını bağırarak dağıldı. Olay yerine gelen jandarma, kahvelerden insan toplamaya çıktı. 5 kişi gözaltına alındı. Bundan sonra iki araba toplum polisi ve jandarmalar arasında giderayak bir konuşma yapan Türün, devrimcilere ve halka küfrederek tekrar polis ve iandarma refakatında Alibeyköy'ü terketti. 


onların: işbirlikçileri olan revizyonistlere ve faşistlere karşı uzlaşmadan ve yılmadan mücadele edileceği» üzerine and içile- 


